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20e jaargang nr. 49  

   

Kerkdiensten op 8 december 2024 – 2e zondag van Advent 

 Ontmoetingskerk Oude kerk 

 

10:00uur 

Viering Heilig 

Avondmaal 

10:00 uur 

Viering Heilig 

Avondmaal 

19:00 uur 

Geen dienst 

Voorganger Ds. R. den Hertog Ds. N. Reijnders  

Ambtsdrager Willem Nowee   

Organist Henk Vahrmeier Niels de Klerk  

Lector Marja van der Hout   

Kinderkring Groep 1 - 8   

Inzameling 
1e Streekverband de 

Tien/2e Kerk 
  

10:00 uur  Careyn Woerdblok   Viering Heilig Avondmaal 

 

 

Kerkdiensten op 15 december 2024 -3e zondag van Advent 

 Ontmoetingskerk 

10:00 uur 

Gezamenlijke dienst 

Oude Kerk 

19:00 uur 

VesperPlus 

Voorganger Ds. M. Hazeleger Ds. N. Reijnders Lessons and 

Carols mmv Excelsior 

Ambtsdrager Dineke van der Hoeven  

Organist Henk Vahrmeijer Niels de Klerk 

Lector Lector Oude Kerk  

Kinderkring Groep 1 - 8  

Inzameling 1e Bijbel Basics/2e Kerk Vrienden van het Westerhonk 
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Uitleg liturgische schikking Tweede Advent 
Uitleg liturgische schikking: Bestemming Betlehem: David wordt tot 

koning gezalfd in Betlehem. Zijn broers groot en sterk waren niet degene 

die gezalfd zouden worden, maar David, de jongste, hij was nog op het 

veld met de schapen. In de schikking staan zeven staanders in het 

weefwerk, voor de zeven broers. Omgeven met riet, takken en 

schapenwol. Een losse ranke tak staat symbool voor David en het kruikje 

voor de zalving. 

 

Hooge Tuinen 

Zaterdag 30 november ging Ditte Mostert  voor in de Hooge Tuinen. We 

staken de eerste kaars aan. We noemden in het gebed de namen van een 

aantal overledenen en zongen voor een echtpaar dat hun trouwdag 

vierde. Bijzonder om ook daar deel van de kerk te mogen zijn.  

Ook in de Hooge Tuinen zijn kerkdiensten en zijn we gemeente. 

Op zaterdag, 14 december om 10.30 uur, vieren we met elkaar het 

avondmaal. Ook mensen uit onze gemeente worden van harte uitgenodigd 

om daarbij te zijn. Voorganger ds Magda Hazeleger.  

 

Verspreiding Kerstspecial Eén 
De boekjes liggen zondag 8 december in de kerk op de lange tafel, klaar 

om bezorgd te worden in uw wijk. Neemt u ook een stapel mee?  

Uw hulp wordt zeer op prijs gesteld! Namens de redactie, Gerdien Dekker 

 

Kaarten en brieven 
Voor en na de dienst liggen er mooie kaarten voor kwetsbare mensen in 

Nederland klaar. Graag een korte groet en naam erop zetten. Ds. Jan 

Eerbeek (Kerken met Stip) stuurt ze dan naar zijn vele pastorale 

contacten. Vandaag is er ook een schrijfactie van Amnesty International 

voor mensen die onrecht zijn aangedaan. Graag uw naam op de 

voorgedrukte brieven zetten. We sturen ze op als één pakket. 

 

Collectedoel 8 december: Streekverband de Westlandse Tien: 

Stichting Jarikin: 

Deze stichting  is al bijna 25 jaar actief in Haïti met scholing, zowel 

basisonderwijs als beroepsonderwijs. De visie van stichting Jarikin is dat 

het de jongeren zijn die Haïti uiteindelijk vooruit moeten helpen. 

Onderwijs helpt in dat proces naar onafhankelijkheid en 

zelfwerkzaamheid. Info: Stichting Jarikin. Uw gift aan Stichting Jarikin op 

rekeningnummer der diaconie: NL37RABO 0135 3578 45 o.v.v. Jarikin. 2e 

collecte is voor de Kerk: 

NL72 RABO00343678780 t.n.v. de Kerk. QR-Code:  

 
 
 



Actie winterjas t.b.v. Pauluskerk - Rotterdam  
A.s. zondag 8 december en zondag 15 december kunt u nog steeds win-

terjassen inleveren in de Ontmoetingskerk, ten behoeve van dakloze men-

sen in Rotterdam. Zoals u misschien weet hebben we al jaren goed con-

tact met de mensen van de Pauluskerk en weten dan ook, dat de jassen 

goed terechtkomen. Er is vooral behoefte aan jassen voor mannen, maar 

damesjassen zijn natuurlijk ook erg welkom. Dus als er winterjassen in 

uw kast hangen, die u niet meer zal dragen: zij zijn er in Rotterdam erg 

blij mee! Komende zondag staat er een rek bij de avondmaalstafel.  

Doordeweeks inleveren kan ook, dan staat het rek in het Atrium bij de 

lectuurtafel. 

 

Meditatie 

Maandag 9 december is er een meditatie in de Ontmoetingskerk in de 

Chillroom. U bent van harte welkom. Inloop vanaf 9.15 uur, start van de 

meditatie om 9.30 uur. Aansluitend drinken we koffie/thee. 
 

Gespreksgroep Bijtijds. 
We komen dinsdag 10 december weer bij elkaar. Na thee of koffie gaan 

we om 10.00 uur in gesprek over het bijbelboek Prediker. 

Belangstellenden zijn dan ook weer hartelijk welkom.  

 

Onder Koffietijd 

Deze week weer een ontmoeting op de woensdagochtend 11 

december. Een gezellige ontmoeting, waarbij we ook een onderwerp 

behandelen dat met geloof en leven te maken heeft. Vorige keren ging het 

over conflicten, deze keer is het onderwerp ook praktisch – maar net wat 

luchtiger. Over de manier waarop je je gevoel kunt inzetten om te groeien 

als gelovig mens. Vanaf 10 uur staat de koffie/thee klaar, vanaf 10.15 uur 

tot tegen 12 uur zijn we met elkaar in gesprek. 

 

Herinnering uitnodiging  
Komende woensdag 11 december wordt om 20.00 uur in de Rank het 

halfjaarlijks gemeenteoverleg gehouden worden. De agenda met 

bijbehorende stukken ligt deze zondag in de kerk. Digitaal opvragen kan 

ook via scriba@pkn-naaldwijk.nl.                             Maja Burger  

 

Een luchtige avond over omgaan met conflicten 

Waar de een reikhalzend uitkijkt naar een gezellige kerst(maaltijd), ziet 

de ander hier als een berg tegenop. Onderwerpen die in de familie- of 

vriendenkring gevoelig liggen, moeten vooral vermeden worden. Hoe gaat 

u om als een bepaald gevoelig onderwerp toch naar voren wordt 

gebracht? Op donderdagavond 12 december bieden wij u hiervoor op 

luchtige wijze handvatten, waarbij drie predikanten herkenbare situaties 

opvoeren. Naast enige humor kunt u deze avond praktische tips 



verwachten. Aanvang 20.00 uur in de Herberg bij de Oude Kerk.  

 

Wandelclubje 

Minder goed ter been, maar wel zin in wandelen? Vrijdag 13 december 

om 10.30 uur is er kans om mee te  doen. We maken een wandeling, 

weer of geen weer, op ons gemak, in de buurt. Daarna drinken we een 

bakkie en 12 uur gaan we weer naar huis. Zin om mee te doen? Gewoon 

op tijd bij de kerk zijn!  

 

Youcat16+  

Vrijdagavond 13 december om 17.30 uur aanschuiven voor een 

voedzame maaltijd bij ds. Magda Hazeleger en een goed gesprek.  

Voor alle 16+ -ers in onze gemeente die wel wat diepgang in hun leven 

kunnen verdragen…  

 

Lichtjestocht 

Sinterklaas is vertrokken naar Spanje, en nu is er alle aandacht voor 

kerst. We hebben allerlei mooie en leuke dingen te doen op en rond kerst. 

Een daarvan is de Lichtjestocht. We zijn nu op zoek naar kinderen en 

volwassenen die het leuk vinden om in een van de scenes van het 

kerstverhaal mee te doen. We hopen bij elke scene jong en oud mee te 

laten doen. Wie heeft er zin in? Mail even: hazeleger@yahoo.com. Ook als 

je goed bent in schminken, of creatief in het maken van mooie locaties: 

welkom! Het kost je een paar uurtjes, maar geeft een onvergetelijke 

kerstervaring!  

 

Weekagenda 

Ma   9 dec   9:30 uur     Ontmoetingskerk          Meditatie 

Di   10 dec  10:00 uur    Ontmoetingskerk          Bijtijds 

Wo  11 dec  10:00 uur    Ontmoetingskerk          Onder koffietijd 

Wo  11 dec  20:00 uur    De Rank                       Gemeenteoverleg  

Do  12 dec  20:00 uur    De Herberg                   Omgaan met conflicten  

Vr   13 dec  10:30 uur    Ontmoetingskerk           Wandelen   

Vr   13 dec  17:30 uur    Bij ds.Magda Hazeleger  Youcat16+  

Za   14 dec  10:30 uur   Hooge Tuinen                 Viering Avondmaal                   

 

 
Wij zijn een Groene kerk. Bij het maken van de afdrukken van Bijeen wordt gbruik 

gemaakt van Paperwise papier. Dit papier is gemaakt van landbouwafval. 

mailto:hazeleger@yahoo.com

