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Kerkdiensten op 16 maart 2025 – 2e zondag van de Veertigdagentijd 

 Ontmoetingskerk               
10.00 uur                 

Oude Kerk  
10.00 uur 

Oude Kerk     
19.00 uur 
Evensong 

Voorgangers Ds. R. den Hertog Ds. N. Reijnders Ds. N. Reijnders 

Ambtsdrager Ans Prins   

Organist Bram Meijboom Niels de Klerk Niels de Klerk 

Lector Maja Burger   

Kinderkring Groep 1-8   

Inzameling 1e Versterk de kerken in 
het Midden-Oosten,  

2e kerk 

  

Parallel Basics  
Schakeltje/Se@rch                                     

  

10.30 uur Juniorkerk   

 

 
Agenda 
19 maart  10.00 uur Ontmoetingskerk Onder Koffietijd 
19 maart  20.00 uur Oude Kerk  Theoloog Alex van Heusden 
20 maart  13.30 uur Hooge Hasta Repaircafé 

20 maart  18.00 uur De Hofstede  Vastenmaaltijd 
20 maart  19.30 uur Ontmoetingskerk Meditatie 
 
 
 

Kerkdienst op 23 maart 2025 – 3e zondag van de Veertigdagentijd 

 Ontmoetingskerk  
10.00 uur                        

Oude Kerk  
10.00 uur            

Oude Kerk 
19.00 uur        

Voorganger Ds. M. Hazeleger Ds. S. vd Hoek, 
Amstelveen 

Geen dienst 

Ambtsdrager Edward van Reenen   

Organist Bram Meijboom Niels de Klerk  

Lector Katinka Rolvink   

Kinderkring Groep 1-8   

Inzameling 1e Avavieren, 2e kerk   

11.00 uur Kinderkerk   

 

 

mailto:bijeen@pkn-naaldwijk.nl
http://www.pkn-naaldwijk.nl/


Wij leven mee 
We leven mee met elkaar in blijde en verdrietige tijden. Van meerdere mensen 
zijn de namen bekend, maar we weten ook van mensen die ziek zijn of aan het  

revalideren en liever niet bij name genoemd worden. Natuurlijk denken we ook 
aan hen. 
 
Collectedoel Werelddiaconaat KiA 
Versterk de kerk – bouwen aan vrede in het Midden-Oosten 
Vrede in het Midden-Oosten leek lang ver weg. Maar sinds het bestand tussen  
Israël en Hamas gloort er hoop. Lokale kerken hebben een onmisbare rol. Zij zijn 

een baken van hoop en kunnen  snel hulp bieden. Kerk in Actie werkt al jarenlang 
samen met kerken in het Midden-Oosten. Meer lezen? kerkinactie.nl/versterkde-
kerk. Uw gift aan Versterk de kerk op rekeningnummer van de diaconie 

NL37RABO 0135 3578 45 o.v.v. Versterk de kerk.  
2e collecte is voor de kerk NL72 RABO00343678780  
t.n.v. de kerk. 
 

 
Schakeltje/Se@rch 
A.s. zondag gaan we van start met de Schakeltje/Se@rch beroepen speeddate! 
We verwelkomen de volgende gastsprekers in ons midden: 
- Politieagent 
- Huisarts 

- ICT'er 
- Advocaat 
Ze gaan jullie meer vertellen over hun beroep en de uitdagingen waar zij 
mee te maken hebben. Daarnaast mogen jullie hen het hemd van het lijf vragen 
om zoveel mogelijk te weten te komen over hun beroep. Hopelijk tot a.s. zondag! 

  Judith, Marjolein, Marlies, Aike 
 

Basics 
Deze zondag is er BASICS voor de kinderen van groep 7 en 8! Het thema deze 
zondag is: Iedereen hoort erbij. Wij hebben een aantal leuke spellen en  
opdrachten voorbereid. We zien de kinderen graag om 10 uur in de Chillroom! 

  Mariëtte en Cora 
 
Geen kinderoppas 

In verband met de Juniorkerk, die om 10.30 uur begint, is er deze zondag geen 
kinderoppas. 
 
Wees welkom bij Onder Koffietijd op 19 maart (of 26 maart) 
In deze Onder Koffietijd gaan we verder met het Levensgebed van Ignatius. Zoals 
Magda het mooi omschreef op de voorpagina van Samen van 21 februari jl.: “Dit 

gebed geeft handvatten om God in je leven op het spoor te komen’’. We gaan met 

elkaar in gesprek om zo met elkaar te delen waar en hoe we dit spoor mogen  
ervaren. We komen deze maand twee keer bij elkaar (op 19 en 26 maart); beide  
keren met hetzelfde onderwerp, maar in een verschillende samenstelling van de 
groep. Inloop vanaf 10 uur in de Chillroom, vanaf 10.15 uur gaan we met elkaar in 
gesprek tot tegen 12 uur. Nieuwe belangstellenden zijn uiteraard van harte  
welkom. 



Hoe leren we de oorlog af?  
Theoloog Alex van Heusden is woensdag 19 maart vanaf 20.00 uur te gast in de 
Oude Kerk. Hij werkte jarenlang samen met Huub Oosterhuis en zegt over deze 

avond: ”Deze tijd baart ons zorgen en angst met name door de oorlogen. We 
zouden ons moeten voorbereiden op een mogelijke oorlog, ook in dit land. En 
intussen: vrede, hoe maken wij vrede? Kunnen wij, mensen op aarde, de oorlog 
afleren?” We gaan te rade bij de bijbel en bij enkele fragmenten uit het werk 
van Erasmus. 
 
Moment van stilte en van rust - meditatie op 20 maart 

Heb jij het ook zo druk? Spelen er de hele dag allerlei gedachten door je hoofd? In 
onze kerk zijn er meditatiebijeenkomsten waarin je tot stilte kan komen, tijd mag 
nemen voor gedachtes en gevoelens die écht belangrijk voor jou zijn. Om tijdens 

de meditatie op het ritme van je adem tot rust te komen, om je bewust te worden 
van Gods tegenwoordigheid. Jij/u bent van harte welkom op donderdagavond  
20 maart in de Chillroom; inloop in stilte vanaf 19.15 uur, om 19.30 uur start de 
meditatie. De meditatie duurt ruim een half uur, waarna er gelegenheid is om met 

een bakkie koffie/thee na te praten. Wees van harte welkom. 
 
Rabbijn Lody van de Kamp over Israël 
Op woensdag 26 maart spreekt vanaf 20.00 uur de joodse rabbijn 
Lody van de Kamp in de Ontmoetingskerk. Hij is rabbijn geweest in diverse joodse 
gemeenten in Nederland. Daarnaast heeft hij een aantal 

<https://nl.wikipedia.org/wiki/Roman_(literatuur)> romans geschreven waarin 
de  <https://nl.wikipedia.org/wiki/Holocaust> Holocaust centraal staat. 
Inmiddels zet hij zich al vele jaren in om de dialoog tussen diverse groepen 
in de samenleving te bevorderen en hiermee verbondenheid te stimuleren. Hij 
staat bekend om zijn genuanceerde mening over de situatie in Israël. 
 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Roman_(literatuur
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ORDE VAN DIENST VOOR DE ZONDAGMORGEN 

16 maart 2025 - Ontmoetingskerk 

OM TE BEGINNEN 

Aanvangslied:  25a:1, 2 
Moment van stilte 

Bemoediging, groet  
voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer 

  allen:  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
  voorganger: die trouw blijft tot in eeuwigheid 
  allen:  EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON. 
   voorganger: Genade zij u en vrede van God onze Vader  

  en van Jezus Christus de Heer 

  allen:  AMEN 
Drempelgebed  
Zingen:  542: 1 
Welkom en inleiding 
Kindermoment: Filmpje en lied Bijbel Basics 
Kyrielied  Dan bent u met ons (https://youtu.be/wC_EUcSi2ig) 

RONDOM HET WOORD 

Lezing:  Exodus 34: 27-35 

Lied:  Nieuwe psalmberijming 27: 1,2 
Lezing:  Lucas 9: 28-36 
Zingen:  542: 2, 3 
Verkondiging 

ALS ANTWOORD 

Pastorale mededelingen 
Gebeden:   Dank- en voorbeden en stil gebed, (Acclamatie 368d) 

       Houd mij in leven, wees gij mijn redding  
steeds weer zoeken mijn ogen naar U 

Onze Vader (1951) 
Collecteaankondiging 

→ de kinderen komen terug uit de eigen kring en de kleinsten kunnen worden 

opgehaald uit de oppas 

ZENDING EN ZEGEN 

Slotlied:  675: 1, 2  
 
 
 

 

 
 
 
Wij zijn een Groene kerk. Bij het maken van de afdrukken van Bijeen wordt gebruik gemaakt van   
Paperwise papier. Dit papier is gemaakt van landbouwafval. 


