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Bijeen 
21e jaargang nr. 12 

Kerkdiensten op 23 maart 2025 –3e zondag van de Veertigdagentijd               

 
Ontmoetingskerk 

10:00 uur 
Oude kerk 
10:00 uur 

Oude Kerk 
19:00 uur 

Vesperplus 
Evensong 

Voorganger Ds. M. Hazeleger 
Ds. S. v/d Hoek 
Amstelveen 

 Ds. N. Reijnders   

Ambtsdrager Edward van Reenen   

Organist Bram Meijboom Niels de Klerk  

Lector Katinka Rolvink   

Kinderkring Geen ivm. Kinderkerk   

Inzameling 1e Avavieren, 2e Kerk   

11:00 uur Kinderkerk   

 

Weekagenda:   

Wo: 26-03, 10:00 uur; Chillroom, Onder koffietijd                                                                            
Wo: 26-03, 20:00 uur; Ontmoetingskerk, Rabbijn Lody van de Kamp over 
de situatie in Israël                                                                                       

Do: 27-03, 18:00 uur; Ontmoetingskerk, Vastenmaaltijd 

.  

       Kerkdiensten op 30 maart  2025 – 4e zondag van de Veertigdagentijd       
 Ontmoetingskerk 

10:00 uur 
     Oude kerk 
     10:00 uur 

Oude kerk 
19:00 uur 

Voorganger Ds. R. den Hertog Ds. N. Reijnders Geen dienst 

Ambtsdrager Dieuwke Vreugdenhil   

Organist Jan Visee Niels de Klerk  

Lector Jos Kemmers   

Kinderkring  Groepen 1 - 8   

Inzameling    1e Colombia - kinderen in achterstandswijken 
weerbaar maken 2e Kerk 

 



Wij leven mee: 
Er zijn van die weken dat er geen huwelijks jubilea en ziektes te melden  
zijn , dat wil niet zeggen dat er geen aandacht is voor onze medemens. 
Wij blijven gemeente die probeert naar elkaar om te zien. Niet iedereen  
wil met naam en toenaam in de Bijeen. Dat begrijpen wij en  respecteren  
ieder zijn keus. 
Van de gemeenteleden zelf vragen we daarom: kijk met aandacht naar de  
mensen om je heen. Stel gerust de vraag eens: Hoe gaat het met je? en  
wees geïnteresseerd in het antwoord. 
Zo kunnen wij er ook zijn voor de andere. 
Namens team west – pastoraat Ineke, Ruben en Anton. 
 
Er is deze zondag kinderkerk: dus geen kinderkring vandaag tijdens de viering. 
Daarmee vervalt ook het kindermoment in de dienst. Koffiedrinken doen we in de 
kerkzaal. 
Zondag Kinderkerk om 11.00 uur in de Ontmoetingskerk, voor kinderen 
die naar de basisschool gaan. Zacheüs is de man die altijd veel geld vroeg 
aan andere mensen. Hij stopte dit in eigen zak. Toen Jezus kwam, schaamde 
hij zich en verstopte zich in de boom om hem toch te zien? Durf jij dat 
ook? Je bent van harte welkom. 
 
Op de uitnodiging van Pasen 11 april is een foutje geconstateerd in de Een. 
Het moet zijn: Ontvangst in het Atrium om 15.00 uur met koffie en thee. De viering 
begint om 15.30 uur door ds. Ruben den Hertog. 
Aansluitend is er een gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en 
een drankje. We sluiten de middag af rond 17.00 uur. 
 
                               Aangepast vakantievieren, onbeperkt uit! 

Vakantie vieren met een handicap of een dagje uit is met een 
beperking voor iedereen mogelijk. Kinderen en volwassenen 
met een beperking hebben de ruimte + voorzieningen voor 
een fijne dag uit of een heerlijke strandvakantie in                        
‘s-Gravenzande. Veel mooie hulpmiddelen staan U ter be-
schikking. Info: https://avavieren.nl/ Uw gift aan Avavieren 
op rekeningnummer der diaconie: NL37RABO 0135 3578 45 

o.v.v. Avavieren. 2e collecte is voor de Kerk: NL72 RABO00343678780 t.n.v. de 
Kerk.  
 
Uitnodiging vastenmaaltijd 27 maart 
Donderdag 20 maart vond de 1e vastenmaaltijd plaats in de Hofstede. 
Er werd stilgestaan bij het thema: Als nieuw in het licht van: Onze 
medemens. Volgende week donderdag 27 maart (18.00 - 19.00 uur) vindt de 2e 
vastenmaaltijd plaats in de Ontmoetingskerk.  Rondom een sobere maaltijd 
zullen we het licht laten schijnen over de Schepping.  
U bent van harte uitgenodigd deze maaltijd bij te wonen. Aanmelden vooraf is niet 
nodig. We hopen u te mogen begroeten. 
Marianne en Gerdien 
 
Buurtontmoetingen ‘Vieren’ 
Zowel in wijk Oost als in wijk West begint met een trage start nu het animo voor 
buurtontmoetingen te groeien. Goed om te melden: we stoppen met deze bijeen-
komsten begin mei. Want de ervaringen willen we gebruiken voor de plannen voor 



Wij zijn een Groene kerk. Bij het maken van de afdrukken van Bijeen wordt gebruik gemaakt van 
Paperwise papier. Dit papier is gemaakt van landbouwafval. 

volgend seizoen.  Dus: belangstelling voor een ontmoeting in de wijk met je wijk-
predikant? Bel even met de pastorale hulplijn Dan is er altijd wat te regelen.  
 
Podcast in de Veertigdagentijd 
In de 40 dagentijd is er elke week een korte podcast en meditatie op papier over 
het boek ‘God of Surprises’ op de website te vinden. Het is een manier om deze 
periode, geloof en gebed te verdiepen. Via de ontmoetingsapp kun je met anderen 
ervaringen delen. Deze vorm is voor mij ook een experiment: ik hoop dat jullie je 
ervaring met me willen delen. Ook nu nog kun je aanhaken: je volgt de cursus op 
eigen tempo. hazeleger@pkn-naaldwijk.nl 
 
Zondagavond 23 maart: mooie Engelse muziek (Evensong) 
Voor de vierde maal klinkt a.s. zondagavond in de Oude Kerk van Naaldwijk 
een Evensong met mooie Engelse muziek. Die wordt uitgevoerd door een 
ensemble bestaande uit professionele zangers onder leiding van Mirjam van 
den Hoek. Een Evensong is een gezongen vesper met prachtige Engelse Hymns en 
met ruimte om mee te zingen. Aanvang: 19.00 uur. 
 
Welkom bij Onder Koffietijd op woensdag 26 maart 
De laatste maanden is de groep van Onder Koffietijd gegroeid. Daar zijn we natuur-
lijk dankbaar voor, want wat is er mooier dan samen een mooi gesprek te hebben? 
Praktisch gezien werd de groep echter te groot. Vandaar dat er met ingang van 
deze maand tweemaal Onder Koffietijd is. Dus ook aanstaande woensdag; het  
gespreksonderwerp is net als vorige week het Levensgebed van Ignatius.  
Ook nu zijn belangstellenden van harte welkom. Vanaf 10u koffie/thee in de  
Chillroom, van 10.15u tot tegen 12.00u zijn we met elkaar in gesprek. 
 
A.s. woensdag: rabbijn Lody van de Kamp over Israël 
Op woensdag 26 maart spreekt vanaf 20.00 uur de joodse rabbijn Lody van de 
Kamp in de Ontmoetingskerk. Hij is rabbijn geweest in diverse joodse 
gemeenten in Nederland. Daarnaast heeft hij een aantal romans geschreven 
waarin Holocaust centraal staat. Inmiddels zet hij zich al vele jaren in om de 
dialoog tussen diverse groepen in de samenleving te bevorderen en hiermee  
verbondenheid te stimuleren. Hij staat bekend om zijn genuanceerde mening over 
de situatie in Israël. De avond is ook via Kerkomroep mee te beleven.  
https://nl.wikipedia.org/wiki/Roman_(literatuur) 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Holocaust 
 
Herinnering! Vergeet u niet te denken aan de Vastenactie voor de Voedselbank 
Westland die eindigt op Palmpasen, zondag 13 april as.? Hartelijk dank! 



 

Orde van dienst voor de zondagmorgen in de Ontmoetingskerk    
 
Aanvangslied: psalm 103 nieuwe psalmberijming, 1 
 
Een moment van stilte 
 
Bemoediging en groet   
 
  voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer 
  allen:  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
  voorganger: die trouw blijft tot in eeuwigheid 
  allen:  EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON. 
  voorganger: Genade zij u en vrede van God onze Vader  

en van Jezus Christus de Heer 
  allen:  AMEN 
 
Drempelgebed 
 
Psalm 103 nieuwe psalmberijming, 2 
 
Gemeente gaat zitten.  
 
Welkom (door de voorganger; ook kijkers thuis en in Woerdblok Careijn worden welkom geheten).   
 
Kindermoment. / kinderlied : Filmpje + Kinderlied van Bible basics  
 
Gebed om ontferming door het zingen van lied 1008 
 
Gebed 
 
Schriftlezing(en) (uit de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) 21  
 
* Lezing, Jesaja 55: 1-9 
* Psalm 25: 2 nieuwe psalm berijming 
* Lezing, Lucas 13: 1-9  
* Lied 339a 
 
Verkondiging  
 
We zingen 635: 1, 5, 7 
 
Gebeden - stil gebed - Onze Vader  
Inzameling  
 
Slotlied (de gemeente gaat staan) 695 helemaal  - bij vers 1, 2, 3 vermelden: ingetogen 
 
Zegen, beantwoord met gezongen Amen 
 
 
 


