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Kerkdiensten op 7 december 2025 - 2¢ zondag van Advent
Ontmoetingskerk Oude Kerk
10.00 uur 10.00 uur 19.00 uur

Voorgangers | Ds. M. Hazeleger Dhr. T. Legters, Geen dienst
Nieuwerkerk a/d IJssel

Ambtsdrager | Maja Burger

Organist Henk Vahrmeijer Niels de Klerk
Lector Katinka Rolvink

Kinderkring Groep 1-8

Inzameling 1¢ Libanon, training

in thuiszorg biedt
werk en hoop,

2¢ jeugd
Agenda
8 december 20.00 uur Ontmoetingskerk Met Advent tegen de stroom in
9 december 10.00 uur Ontmoetingskerk Bijtijds
10 december 10.00 uur Ontmoetingskerk Onder Koffietijd
17 december 20.00 uur Ontmoetingskerk Gemeenteoverleg

Kerkdiensten op 14 december 2025 - 2¢ zondag van Advent

Ontmoetingskerk Oude Kerk Oude Kerk
10.00 uur 10.00 uur 19.30 uur
Gezamenlijk Festival of Lessons
& Carols
Voorganger Ds. M. Hazeleger Geen dienst Ds. M. Hazeleger
Ambtsdrager Gerdien Dekker
Organist Henk Vahrmeijer
Lector Joop van Rossem
Kinderkring Groep 1-8
Inzameling 1¢ diaconie algemeen
2¢ kerk
10.15 uur Juniorkerk

Berichten van max. 75 woorden donderdag voér 21 uur per e-mail naar bijeen@pkn-naaldwijk.nl.
Bijeen op donderdag per e-mail ontvangen? Wordt abonnee via www.pkn-naaldwijk.nl menu Contact



mailto:bijeen@pkn-naaldwijk.nl
http://www.pkn-naaldwijk.nl/

Collectedoelen

De 1e collecte is voor thuiszorg in Libanon. Als gevolg van de
zware economische crisis vertrekken veel jongeren en ervaren
verpleegkundigen naar het buitenland. Hierdoor is er veel
vraag naar thuiszorgmedewerkers. Op deze manier krijgen
Libanezen de kans om in deze sector te gaan werken. U kunt
uw gaven geven op: le collecte: NL37RAB0O0135357845
0.v.v. Thuiszorg Libanon, 2e collecte: NL72RABO0343678780
0.v.v. de jeugd.

Rectificatie

Op de Bijeen van vorige week zondag stond helaas een verkeerd rekeningnummer
voor de collecte vermeld (NL37 RABO 0135 3577 84 voor de diaconie en

NL72 RABO 0343 4787 80 voor de kerk). Deze rekeningnummers zijn NIET van de
kerk. Mocht u naar deze rekeningen geld overgemaakt hebben, dan adviseren wij
u om deze te laten terugboeken. Onze excuses voor dit ongemak.

Liturgische bloemschikking

Tweede Advent 5 Matthels 3: 1-11 kernvers 2: 'Kom tot inkeer, want het
koninkrijk van de hemel is nabij.' Johannes de Doper was als profeet duidelijk.
Zijn uitspraken logen er niet om: 'Bekeert u.' Hij kondigde de komst van het
koninkrijk van God, in de persoon van Jezus Christus, aan: 'Hij zal jullie dopen
met de heilige Geest en met vuur.' Die vooruitblik gaf in die tijd en ook nu nog
hoop en verwachting. De witte bloemen in de schikking staan voor zuiverheid,
reinheid en heiligheid, zoals Jezus. De andere vaasjes zijn niet meer zo
donkerpaars opgemaakt als vorige week maar lila van kleur.

Verspreiding kerstspecial Een

Zondag 7 december liggen er stapeltjes met kerstspecials van de Een klaar op de
oude avondmaalstafel, ingedeeld op straatnaam en wijk. Als een ieder in de week
erna in zijn/haar buurt één of meerdere stapels wil bezorgen, spaart dat weer heel
veel postzegels uit. Helpt u mee? Alvast bedankt! Gerdien Dekker
Kaarten voor kwetsbare mensen

Voor en na de dienst liggen er mooie kaarten klaar voor kwetsbare mensen in
Nederland. De adressen komen uit de pastorale contacten van ds. Jan Eerbeek
van Kerken met Stip. Naar aanleiding van onze kaartenactie van vorig jaar

zijn er nog steeds enkelen die contact hebben met de plaatselijke predikant.

Onze schrijverij heeft dus zeker effect. Graag een korte groet en uw naam op

de kaart zetten. Werkgroep Kerk met Stip
Schrijfactie Write for Rights

Vandaag is er ook een schrijfactie van Amnesty International voor mensen in
verschillende landen die te maken hebben met groot onrecht. Zo schrijven we
bijvoorbeeld voor mensen die onterecht gevangen zitten, worden

gediscrimineerd of het slachtoffer zijn van marteling. U hoeft alleen uw

naam op de voorgedrukte brieven te zetten. We sturen ze dan als één pakket
naar de verantwoordelijke personen in die landen. Jan Janse




Maandag 8 december: met Advent tegen de stroom in

De Adventsperiode is eigenlijk een oproep tot stilte, bezinning en hoop. Terwijl de
samenleving roept “nu genieten, kopen en vieren”, is dat precies tegen de stroom
in. Advent zegt: “oefen je in wachten op het licht dat in de wereld komt, bereid je
voor, wees waakzaam.” Op deze avond gaan we samen met Magda Hazeleger op
zoek naar manieren om deze periode zo goed mogelijk in te vullen.
Ontmoetingskerk, maandag 8 december, aanvang 20.00 uur.

Gespreksgroep Bijtijds

Wij komen dinsdag 9 december weer bij elkaar om na koffie/thee om 10.00 uur in
gesprek te gaan over de gelijkenis van het verloren schaap. Daarbij komt de vraag
boven: Wat herkennen wij in ons eigen leven wat Jezus ons met die gelijkenis wil
zeggen. Wie daarover mee wil praten, is van harte welkom.

Onder Koffietijd

De komende woensdagen (10 en 17 december) is er Onder Koffietijd. We gaan
verder met het volgende onderdeel van de wapenrusting van God, namelijk ‘de
gerechtigheid als harnas om uw borst’. Magda geeft daar een uitleg bij, zodat

het ons duidelijker wordt wat dit betekende in die tijd. Daarna komt natuurlijk

de vraag op tafel: Wat zegt dat jou? Wees WELKOM, ook als je/u nog nooit
geweest bent. Vanaf 10 uur in de Chillroom, start van het gesprek om 10.15 uur.
Tegen 12 uur ronden we af.

Kerstattenties

Op vrijdag 12 december kunnen van 15.00-16.00 uur de kerstattenties
opgehaald worden door pmw’s en contactpersonen voor gemeenteleden die 80+
zijn. (Iets eerder mag ook, wij zijn in de kerk). De tasjes staan in de kerk op de
avondmaalstafel. De tasjes die overblijven zetten we zondag 14 december op de
avondmaalstafel met de vraag aan de gemeenteleden of zij een tasje willen
meenemen en wegbrengen. Wijkcodrdinatoren Oost en West
Juniorkerk

Zondag 14 december is er Juniorkerk. Een viering speciaal voor kinderen van 0
t/m 6 jaar samen met hun (groot)ouders/verzorgers. De afgelopen en komende
tijd hoor je overal muziek, daarom het thema ‘Tik, klap, zing en spring’. De inloop
is vanaf 10.00 uur en we starten om 10.15 uur in de zaal de Terebint. Kom jij ook
muziek met ons maken?!

Gemeenteoverleg

Woensdag 17 december a.s. wordt om 20.00 uur in de Rank een gemeenteoverleg
gehouden. Op de agenda staan o.a. de begrotingen van de kerkrentmeesters en
de diaconie, en wordt u bijgepraat over de beroepingscommissie, de ontwikkeling
rondom de Anjerlaan en de kwaliteitsimpuls voor de kerkzaal. De agenda ligt de
komende twee zondagen in de kerk en is ook opvraagbaar via
scriba@pkn-naaldwijk.nl. Maja Burger
Kerstviering

Op vrijdagmiddag 19 december is de kerstviering voor senioren m.m.v.

ds. Magda Hazeleger. De middag begint vanaf 15.00 uur met koffie en thee en om
15.30 uur is de viering. U kunt zich opgeven bij Lea Knoppert 0174-626336 en
Marianne Kok 06-24227234 voor zondag 14 december. Iedereen is van harte
welkom. Wijkcodérdinatoren Oost en West

Wij zijn een Groene kerk. Bij het maken van de afdrukken van Bijeen wordt gebruik gemaakt van
Paperwise papier. Dit papier is gemaakt van landbouwafval.
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ORDE VAN DIENST

7 december 2025 - Ontmoetingskerk
Thema: de wildernis

OM TE BEGINNEN

Aanvangslied: 72: 1
Bemoediging, groet
voorganger:  Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de

Heer
allen: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.
voorganger:  Die trouw houdt tot in eeuwigheid
allen: EN NIET LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN.

voorganger: Genade en vrede is er voor jou, voor ons, van God onze
Vader, door Jezus, onze Heer.

allen: AMEN
Zingen: 72: 4
Gebed om ontferming
Zingen: 463:1,3,6,7en 8
Kindermoment
Zingen: Kinderlied: 832

RONDOM HET WOORD

Gebed

Lezing: Jesaja 11: 1-10

Lezing: Mattheus 3: 1-12

Zingen: 456b: 1,2, 7 en 8

Verkondiging

Zingen: 13 De blinde ziet zijn ogen uit (Liefste lied van overzee I)

ALS ANTWOORD

Gebeden: Dank- en voorbeden, stil gebed en Onze Vader
Collecte

ZENDING EN ZEGEN

Slotlied: 440: 1,2 en 4
Zegen



